DIEFSTAL IN STOKKEM :
MONUMENT "DE STRUIPSTER" VERDWENEN

Vrijdag 15 februari 2008 merkte Jean-Pierre Yzermans, secretaris van de
Kunstkring Arnold Sauwen, samen met de inwoners van Stokkem plots op dat
het monument van De Struipster, gesitueerd op de hoek van de Maasstraat en
de Rechtestraat, gestolen was. Het nieuws sloeg in als een bom bij alle leden
van de Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem. Al het werk, tijd en geld dat de
leden van de Kunstkring, samen met vele andere Stokkemse helpende handen,
geinvesteerd hebben om van de hoek van de Maasstraat en Rechtestraat in
Stokkem iets moois te maken werd in één slag teniet gedaan.

Het beeld werd ingehuldigd op 9 mei 1998 en is een creatie van Stokkemenaar
Henri Colla. Het werd geplaatst als vervanging van "De Struipster” in steen dat
door een auto-ongeluk vernield werd in 1993.

OPROEP ; Heeft u donderdag 14 februari 2008 of vrijdag 15
februari 2008 (of in de nacht ertussen) iets gemerkt in de buurt van
het monument: verdachte personen, een verdacht voertuig,
verdachte handelingen, ... Weet u wie de dader is/daders zijn. Weet
u waar het beeld zich bevindt, laat het weten aan Politie Maasland of
aan iemand van de Kunstkring Arnold Sauwen. Discretie verzekerd !

Politie Maasland is te bereiken op:

Telnr: 089/79.09.00.

E-mail: politie.maasland@dilsen-stokkem.be

Website : http://www.politie-maasland.be
Wijkinspecteur Theofiel Penders, GSM: 0495/53.41.80.




Enkele foto's van hoe het beeld erbij stond voor de diefstal.

Vzw Kunstkring Arnold Sauwen STOKKEM - http://www.kunstkringarnoldsauwen.be




